
 

 

VIKInghorde trimester 
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Welcome To Los Santos 

 

 

 



Voorwoordje  
Beste ouder, Viking, familielid of sympathisant van KSA Oostende 

Helaas is dit ons laatste trimester van het jaar. Maar wees niet getreurd 

want er komen nog leuke activiteiten aan dit trimester. 

We zullen dit trimester in de gamewereld blijven en een avontuur 

beleven in de wereld van Grand Theft Auto 5 A.K.A. GTAV. 

We beginnen dit trimester zaterdag 20 april met een activiteit van 14 tot 

17 en in de avond onze welbekende vraagjes en kraagjes. 

Maar nu het beste nieuws. 

Na dit trimester is er ons kamp. JAJA het kamp. De leukste 10 dagen 

van jou 2024. 

Alle leiding is dan ook al volop bezig om van dit kamp weer een 

onvergetelijk avontuur te maken in de streken van Mol. 

Meegaan is dus de optie. 

 

Hopelijk zien we jullie 20 april voor de eerste activiteit 

Groetjes van jullie leiding groep van 2023-2024 

Lander, Emile, Ewout en Matis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thema inleiding 



Het was een stille zaterdagmiddag in Los Santos. 

Valcke2.0, de grootste maffiabaas van Los Santos 

had voor de zoveelste keer de Diamond Casino 

Heist gedaan. 

Maar toen hij ging kijken hoe het met zijn Night 

Club ging zag hij dat de Ballas, een groep 

gangsters uit Los Santos, zijn Night Club hadden 

overvallen. 

Ze willen wraak op Valcke2.0 nemen omdat hij 

ervoor gezorgd heeft dat de baas, Kane Ballas, in 

de gevangenis terecht gekomen is. 

Valcke2.0 trekt zich terug en vraagt hulp aan de 

Vikinghorde om de Ballas bende voor eens en 

voor altijd uit te schakelen door te infiltreren in de 

bende en alles te recorden. 

 

 

 

 

 
 

Leidingskader 



 

 

 

 

Lander Valcke (Banhoofd) 

0476/83/25/53 

lander.valcke@gmail.com 
 

 

 

 

Emile Fonteyne (EHBO)  

0476/45/67/65 

Fonteyneemile@gmail.com 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

 

Ewout Carlier    

0499/73/90/20 

Ewout.carlier@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

Matis De Beau (Bansecretaris) 

0492/07/64/20 

matisdebeau@icloud.com 
 

 

 
 

 

 

Activiteitenkalender 

Datum Activiteit Plaats Tijdstip 

mailto:lander.valcke@gmail.com
mailto:Fonteyneemile@gmail.com
mailto:matisdebeau@icloud.com


 

20/04 

Bosspel 

Maak je borst maar nat voor 

een stevige activiteit in het 

bosje 

 

T’ bosjoenk 

 

14u-17u 

 

27/04 

 

Parkspel 

We zullen nog eens naar het 

parkje van Oostende gaan 

kijken. 

 

T’ bosjoenk 

 

14u-17u 

 

04/05 

Stadspel 

Zou het stad van Oostende de 

Vikinghorde van KSA 

Oostende nog herkennen 

 

T’ bosjoenk 

 

14u-17u 

 

 

 

11/05 

Dagtocht op wieltjes 

Vandaag zijn we een dag weg 

op wieltjes. Het is de 

bedoeling dat je NIET met de 

fiets komt maar met een ander 

voortuig op wieltjes(gocart, 

step…). 

Vergeet ook zeker geen lunch 

en water. 

 

 

 

T’ bosjoenk 

 

 

 

 

10u-17u 

 

18/05 

Strandspel 

We zullen eens genieten van 

het zonnetje op het strand van 

Oostende 

 

T’ bosjoenk 

 

14u-17u 

 

25/05 

Bosspel 

Trek je vuile kleren maar aan 

voor een stevig bosspel 

 

T’ bosjoenk 

 

14u-17u 

 

 

 

 

Spelletjes 
 



 
 

Mopjes 
Hoe noem je een ruimtereiziger die per ongeluk op de verkeerde planeet is 

beland?  



Een astrofout 

 

Er zitten twee koeien in bad. 'Mag ik de zeep even?' zegt de een tegen de 

ander. 'Ik krijg mijn vlekken er niet af.' 

 

Twee jagers zijn in het bos als één van ze ineenzakt. Hij lijkt niet meer te 

ademen en heeft een wezenloze blik in zijn ogen. Zijn maatje pakt snel zijn 

telefoon en belt 112. Met stokkende stem zegt hij: ‘Mijn vriend is dood! Wat 

kan ik doen?’ De telefonist antwoordt: ‘Rustig aan, ik kan helpen. Om te 

beginnen moeten we zeker weten dat hij dood is.’ Er volgt een stilte, daarna 

klinkt er een geweerschot. De man komt terug aan de telefoon en zegt: ‘Oké, 

wat nu?’ 

 

Hoe noem je een hond zonder poten? Maakt niet uit, want hij komt toch niet 
als je ‘m roept! 

 

Wat krijg je als je ‘drol’ omdraait? Vieze handen! 

 

Jantje gaat bij oma en opa logeren. Jantje zegt: Oma, ik moet piesen. Oma 
zegt: Bah wat een vies woord. Zeg maar: fluiten. Even later gaan ze slapen. 
Jantje krijgt een nachtmerrie en mag bij oma en opa in bed slapen. Jantje 
zegt: Opa, ik moet fluiten. Opa zegt: Jantje, je kunt toch niet zomaar midden in 
de nacht fluiten. Jantje zegt: Maar ik moet echt! Opa zegt: Ach, doe het dan 
maar heel zachtjes in mijn oor. 

 

 

 

 

 

Raadsels 
1) 2 Moeders en 2 dochters gaan uit eten. Iedereen eet 1 hamburger. Toch worden er 

maar 3 hamburgers gegeten. Hoe kan dat? 

 

Het waren een oma, moeder en een kleindochter 



 

 

2) Boven in een molen is een lamp. Beneden zijn 3 schakelaars. De molenaar wil weten 

welke schakelaar van die lamp is. Hij mag maar 1 schakelaar aan- en uitzetten. Hoe 

doet hij dat?  

 

Hij doet eerst de 1e schakelaar aan. Die laat hij 5 minuten aan. Dan doet hij de 1e uit en de 

2e aan. Dan loopt hij naar boven en als de lamp aan is, is het de 2e schakelaar. Als hij uit is, 

voelt hij aan de lamp. Als die lamp warm is, is het de 1e schakelaar. Als het geen van beide 

is is het de 3e schakelaar. 

 

3) Hoeveel keer moet je minimaal snijden om acht stukken te krijgen uit een ronde 

taart? 

 

Minimaal 3 x. Snij eerst een kruis in de bovenkant van de taart, je hebt nu vier stukken. Snij 

vervolgens horizontaal door het midden van de rand. Et voilà acht stukken! 

 

4) Wanneer noemen we het cijfer 2 geen 2 maar 10? 

 

Als we op de klok kijken! 

 

5) Ik zit niet in een eeuw, wel in een jaar. Niet in een seizoen, wel in een maand. Niet in 

een week, maar wel in een dag. Wat ben ik? 

De letter a… 

 

 

 

 

 


